
Er is een nieuw jaar in zicht daarom schrijven wij deze
brief met een blij gezicht. Een nieuw jaar vol spanning
en activiteiten dus wijzen wij even op de feiten: 

Zondag 4 januari is het spijtig genoeg niet met ons
maar met een paar nieuwe garçons
Zondag 11 januari samen met de moekes en vokes
wandelen of voor sommige misschien wel een
beetje wankelen.
Spijtig genoeg is het de 18e geen chiro dus
misschien is dit wel de kans voor het worden van
een Broechemse hero.
En om af te sluiten zondag 25 januari lag alles een
beetje overoop dus gaan we maar met de chiro
naar de bioscoop.

Bij deze is onze nieuwjaarbrief af en krijgen jullie
ineens nog dikke groetjes van onze vriend Gustav.       
Hieronder scheren Robbe en Jarne een mooie haag,
nog een korte mededeling wij zien jullie graag! 

New Year
Liefste Keti’s

Jullie allerliefste kapoenen

Happy

De leiding


