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Op kamp gaan is: 
 

 

Zo hard meezingen met de zangstonde, dat je de 

volgende dag geen stem meer hebt! 

 

Helemaal losgaan bij volksdans en massaspelen, en de 

dag erna spierpijn voelen in spieren waarvan je het 

bestaan niet kende! 

 

Denken dat je je mama en papa gaat missen, maar je zo 

hard amuseren dat je ze stiekem even vergeet! 

 

De leiding ambeteren tot ze er zot van worden! 

 

Alles geven bij vettige spelen, dat je na kamp nog steeds 

verf  vind achter je oren! 

 

Samen rond het kampvuur zitten en genieten van hoe 

gezellig dat weeral is! 

 

En elk jaar verschieten hoe snel zo’n komt weer voorbij 

gaat! 
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Viva Mexico! 
 

   Welkom op het kamp waar de zon 

   altijd schijnt, de mensen dansen 

   en de nacho’s nooit op zijn! Dit 

   kamp duiken we in de vrolijke 

   vurige wereld van Mexico: 

   van cactussen tot piñata’s  

   van Dia de los Muertos tot 

   chilipepers. Zet je sombrero 

   op, warm je stem op voor 

   een fiësta vol plezier,  

               vriendschap en  

                     avontuur! 
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Hoeveel pesos kost die 
reis naar Mexico? 

 

 

Die 7 of 10 dagen vol Mexicaans plezier zijn helaas niet 

gratis... 

Voor 170 pesos (euro) beleven de leden een fantástico 

kamp! De Sloebers en Bengels betalen 120 pesos (euro) 

omdat zij een kortere expeditie maken door de woestijn. 

 

Wat zit er in de reis inbegrepen? 

• Elke dag 3 overheerlijke feestmaaltijden met liefde 

bereid door onze eigen top-Chefs. 

• Biologische zeep en tandpasta (die hoef je dus niet 

zelf door de douane te smokkelen). 

• Een voormiddag, namiddag en avond vol fiësta's en 

avonturen.  

 

Gelieve vóór 1 juni in te schrijven via Stamhoofd! 

 

Let op: geen inschrijving = geen plekje in de hangmat! 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Enkel de Sloebers mogen zich nog tot 1 juli inschrijven voor  

deze reis! 
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Tussenkomst mutualiteit & 

sociaal tarief ziekenfonds 
 
U kan na afloop van het kamp een deel van uw pesos 

terugkrijgen via uw ziekenfonds. Dit gaat allemaal 

automatisch via Stamhoofd. U krijgt een seintje wanneer 

deze documenten ter uwer beschikking gesteld zullen 

zijn. Het is dus niet meer nodig om dit op de bezoekdag 

door de Groot-Sombrero’s te laten afstempelen, dat 

bespaart hen en u veel tijd.  

 

 

Sociaal Tarief: 

Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief voor de 

expeditie naar Mexico, kunnen dat in Stamhoofd aanduiden. 

Mochten er toch nog vraag zijn, contacteer dan gerust in 

alle discretie onze Groot-Sombrero’s: 

 

                  Cami: 0492 40 94 53 

                  Kobe: 0487 63 85 07 
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Valiezen 
 
Oproep aan alle Amigo’s 
 
Breng jullie koffers, veldbedden en lasso’s op 16 juli 2026, 

tussen 18u en 20u naar onderstaande locatie. 

 

Heeft u meerdere jonge avonturiers in uw huishouden, dan 
mag u al het gerief bijeenbrengen op de verzamelplaats 
van de jongste: 

• De Moervelden: De kleine Amigo’s (Sloeber, 
Bengel en Speelclub) 

• De Loods: De grote Vaquero’s (Rakwi t.e.m. Aspi) 

o Sint Jozef 3C (achter hondenschool Amicus) 
 

¡Muy importante! Vergeet zeker niet je naam en het 
gekleurd lintje (zie hieronder) aan je koffer, veldbed, 
slaapzak en al je andere spullen te hangen. Zo kunnen 
onze sjouwers alles zonder omwegen naar de juiste tenten 
in de woestijn brengen! 
 
 

Sloeber – roze Tito – rood 

Bengel – paars Keti – blauw 

Speelclub – geel Aspi – oranje 

Rakwi – groen  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Wie vertrekt wanneer op 
expeditie? 

 

• De leiding en de Aspiranten: 

17 juli. Het exacte vertrekuur voor deze sfeermakers wordt 

later via de tamtam meegedeeld. 

• Speelclub, Rakwi & Tito: 

20 juli. Jullie worden in de ochtend verwacht in het station 

van Lier om de trein richting de grens te nemen. Het 

precieze uur volgt nog. 

• Keti: 

20 juli. Vanwege de enorme afstand door de woestijn 

worden ook jullie bij het rijzen van de zon aan het station 

van Lier verwacht (meer info volgt). 

• Sloebers & Bengels: 

23 juli. Onze jongste Amigo's vertrekken in de vroegte aan 

het station van Lier. Ook voor jullie volgt het exacte tijdstip 

later. 

 

¡Cuidado! Wees zeker op tijd bij het perron, want de Mexicaanse 

exprestrein wacht op niemand! 

Vergeet zeker geen lunchpakket, een volle drinkbus, stevige 

stappers voor onderweg want het wordt een lange reis naar 

onze zonnige hacienda. Iedereen vertrekt in Chirokleren. 
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Medicina de Mexico 
 

Heeft je kind een te pikante peper gegeten? Zich aan een 
cactus geprikt? Een zonneslag opgelopen door de 

Mexicaanse zon? Of zijn/haar enkel verstuikt tijdens het 
dansen van de salsa? Geen paniek! Wij hebben enkele 

middeltjes om deze accidentjes op te lossen. 

 
El equipo médico: Ook dit jaar gaat onze 
MP mee! De medische ploeg houdt een 
zorgzaam oogje in het zeil, en schiet 
onmiddellijk te hulp waar nodig. 
 

Los monitores: de leiding. Zij zullen ieder 
kwaaltje met zorg en liefde behandelen. 

 

Los sabios: de wijzen. Onze VB’s kunnen met 
hun jarenlange ervaring ieder voorval de 
baas. 

 

Los cocineros: de kokjes. Naast hun heerlijke 
maaltijden om weer op de been te komen, 
hebben ze ook altijd een 
liefdevolle knuffel klaar. 
 

Amigos y amigas: Tenslotte zijn al onze 
Chirovriendjes er om voor elkaar te zorgen. 
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Belangrijke info: 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Hoewel gastvrijheid in Mexico de norm is, hebben 
we liefst dat luizen thuisblijven. Indien je kind hier 
last van heeft, brengt u de leiding op de hoogte en 
vragen wij om je kind te behandelen vóór vertrek. 

 
❖ Zonder medische fiche verdwalen wij nog sneller 

dan een zandkorrel in de woestijn. Let er dus op 
dat alle allergieën, huidige ziektes, medicatie, … 
terug te vinden zijn op de medische fiche van je 
kind. 

 
❖ Vergeet ook zeker niet om de ID 

en klevers van de 
ziekteverzekering mee te 
geven. 
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Bezoekdag 

Na 7 of 10 dagen vol avonturen, vurige chilipepers en 
vriendschappen zo warm als de Mexicaanse zon, is het 
moment aangebroken om afscheid te nemen van ons 
kleurrijke kamp en terug te keren naar het gewone leven 
buiten de fiësta. 

Op 30 juli, om 14u, openen wij met open armen de 
poorten voor alle lieve ouders, grootouders en andere 
familia om hun jonge señor’s en señorita’s op te halen en 
hen huiswaarts te begeleiden. 

Rond 16u begint onze Fiesta Final (eindformatie). Zorg 
dus dat je het laatste vreugdevolle feestje niet mist: een 
fiesta van afscheid met een lach! 

In tussentijd heten wij jullie van harte welkom in La 
Cantina Mexicana (de kokjestent) waar heerlijke 
lekkernijen en verfrissende drankjes geserveerd worden. 

Tot slot vragen wij aan alle  
bezoekers een klein gebaar  
van solidariteit: help mee  
met het afbreken van de  
tenten. Vergeet ook zeker  
niet een kijkje te nemen bij  
de verloren voorwerpen,  
misschien ligt jouw  
sombrero of waterfles  
daar nog te wachten! 
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Post 
 

 

Voor een briefje aan je Mexicaanse amigo moet je op dit 

adres zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Naam) (Afdeling) 

Chiro Broechem 

Kruisstraat 4 

Lo-Reninge 8647 
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Noodtelefoon 
In noodgevallen zijn wij steeds te bereiken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobe Vanhoutte 
0487 63 85 07 

Lies Vissers 
0485 11 47 69 

 

Jeroen Roekens 
0499 32 67 76 

 

Cami Verhoeven 
0492 40 94 53 
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Wegbeschrijving 
 

 

Dit jaar trekken we naar West-Vlaanderen en  

zetten we onze tenten op in het dorpje Lo-Reninge.  

Dit ligt zo’n 130 km van Broechem (vogelvlucht) en is 

ongeveer 2 uur rijden.  
 

Om het kampterrein te vinden geef  je in de GPS  

het volgende adres in:  

Kruisstraat 4, 8647 Lo (Lo-Reninge) 

 
Of volgende coördinaten 

50°58’47.2”N, 2°46’10.5”E 
 

Dit adres zal je brengen naar het huis van de boer. Om 

bij het kampterrein te komen, volg je de verdere 

wegaanwijzingen (pijlen naar ons kampterrein of 

leiding die de weg zal aanduiden). 
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Wie gaat er mee? 
 

 

Op kamp stappen we 

samen de kleurrijke wereld 

van Mexico binnen! Maar 

wie gaat dit avontuur 

eigenlijk mee beleven? 

Hieronder zie je alle 

dappere kampeerders die 

samen met ons de zon, muziek en vrolijke sfeer van 

Mexico gaan ontdekken. De leiding staat al klaar om het 

avontuur in goede banen te leiden. Hieronder vind je hun 

telefoonnummers, zodat je altijd je ‘sheriffs’ kunt bereiken 

als dat nodig is. 

 

 

Sloebers:   

Fien Adriaenssen:  0456 13 13 62 

Marte Schepers: 0467 09 02 35 

Matthis Salgado: 0468 30 64 95 

 

Bengels: 

Trijn Slosse: 0470 27 89 95 

Rune Bogaerts: 0474 32 57 10 

Ward Sels: 0478 74 33 09 
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Speelclub: 

Daan Vanhoutte: 0484 67 53 35 

Olivia Rombouts: 0491 88 10 62 

Flor Meléndez-Calderon: 0467 01 72 81 

Vincent De Hert: 0499 45 65 16 

 

Rakwi’s: 

Cami Verhoeven: 0492 40 94 53 

Kobe Vanhoutte: 0487 63 85 07 

Klaas Adriaenssen: 0456 39 02 95 

Mats Bogaerts: 0474 32 57 22 

 

Tito’s: 

Tuur Smits: 0477 81 27 22 

Marieke Leenaerts: 0468 45 69 44 

Parel Bogaerts: 0468 31 98 63 

Amélie Hansen: 0483 48 32 21 

 

Keti’s: 

Flore De Weerdt: 0468 43 67 19 

Jarne Verellen: 0468 56 92 58 

Maité Slaets: 0478 23 70 79 

Robbe Van Olmen: 0493 97 19 68 

 

Aspiranten: 

Toon Meléndez-Calderon: 0473 44 05 37 

Roos Notelteirs: 0470 65 81 57 
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Hola! Ontmoet onze 
Mexicaanse keukenhelden 

 

 

Onze kokjes zorgen voor smakelijke en vrolijke maaltijden, 

helemaal in Mexicaanse stijl. Dit zijn de helden die tijdens 

het kamp onze magen gaan verwennen! 

 

 

 
Koen 

 

 
Evi 

 

Inge 
 

 

Karen 

 
Jeroen 

 

 
Jonas 

 

Tinne 
 

 

Ellen 

 
Luc 

 

 
Bennie 

 
Jonas 

 
  

 

Bart 
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VB op kamp 
 
Hola amigos! 

 

Tijdens dit zonovergoten Mexicaanse avontuur zijn wij, Jeroen en 
Lies, ook hier met veel plezier de volwassen begeleiders van Chiro 
Broechem. 
 

Zie ons gerust als de “sombrero’s” van de groep: altijd dichtbij om 
wat schaduw, rust en ondersteuning te bieden wanneer dat nodig 
is. 
  
Gedurende het hele kamp is er altijd één van ons in de buurt voor 
onze missie: 

                  Als echte postduiven zorgen we voor een 

vlotte verbinding tussen kamp en thuisfront 

                  We ondersteunen de leiding en houden 

samen een oogje in het zeil 

                  We lachen en genieten volop mee, en 

bieden een luisterend oor wanneer dat nodig 

is 

                  We staan paraat als chauffeur (voor een 

leuke dropping, uitstap of  – indien nodig – 

een ritje naar de dokter) 

                  We leggen de mooiste kampmomenten 

met plezier vast op foto 

                  We zijn steeds bereikbaar voor vragen, 

vóór, tijdens en na het kamp 

Wij kijken er alvast naar uit om samen met de 

leiding er een onvergetelijk kamp van te 

maken! 

 

Liefs, 

Jeroen en Lies 
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Een dag op kamp 
 
06u30 De wekleiding staat op 

07u00 De rest van de leiding stopt met dromen 

07u30 De leden worden wakker gemaakt 

08u00 Formatie in Chirokleren 

08u15 Ontbijten en afwassen 

09u30 Diensten uitvoeren (refter opruimen, …)en omkleden 

10u00 De voormiddagactiviteiten gaan van start 

12u00 Middageten en afwassen 

13u00 Siësta 

14u15 De namiddag-fiësta gaat van start 

15u30 Vieruurtje 

17u45 Avondeten en afwassen 

18u45 Vrij kwartiertje 

19u00 Avondformatie 

19u30 Avondactiviteiten kunnen beginnen 

20u00 De Sloebers en Bengels kruipen in hun hangmat 

20u30 De Speelclubbers hangen hun Poncho aan de haak 

21u00 De Rakwi’s bergen hun Serape op 

21u30 De Tito’s tellen springende Piñata’s in hun slaap 

22u00 De Keti’s zingen een laatste serenade onder het 

balkon 

22u30 De Aspi’s luisteren naar de spannendste Lucha Libre 

verhalen 

22u45 De Raad van de Sombrero’s komt samen in de 

Cantina (elka voor de leiding begint) 

00u00 De leiding dooft de laatste kampvuurtjes.  

Buenas noches! 

 

 

 

 



Wat neem ik mee 
Uniform (aandoen bij vertrek) 

 Beige Chirorok of  -short 

 Rode Chiro T-shirt 

 Chirotrui/hemd 

Kledij 

 Sokken en genoeg 

ondergoed 

 Speelkleren voor goed en 

slecht weer 

 Stapschoenen en 

speelschoenen 

 Regenkleren: 

 Botten en regenfrak 

 Zwemkleren (+ bandjes voor 

wie nodig) 

Slaapgerief 

 Slaapzak of  deken 

 Veldbed 

 Extra dekentje voor koude 

nachten 

 Pyjama 

 Een kopkussen 

 Knuffel voor de donkere 

nachten 

 Een zaklamp om de nacht 

wat lichter te maken 

Toiletgerief 

 Kam/borstel 

 Handdoeken en washandjes 

 Tandenborstel + beker 

Eetgerief 

 Plastieken bord en diep 

bord of  kom 

 Plastieken beker 

 Kleine en grote lepel, mes 

en vork 

 4 keukenhanddoeken 

Allerlei 

 Identiteitskaart (of  kids ID) 

 Zakdoeken 

 Schrijfgerief, briefpapier, 

omslagen, postzegels... 

 Adressen van ouders, 

familieleden... als je ze een 

brief  wilt sturen 

 Strips of  leesboeken om je 

bezig te houden tijdens de 

platte rust 

 Drinkbus 

 Zonnemelk 

 Muggenzalf 

 Beetje zakgeld (voor 

postkaartjes en postzegels) 

 Pet of  hoed voor de zon 

 Rugzakje voor op dagtocht 

 Je goed humeur en het 

mooie weer 



Als je zeker wilt zijn dat alles wat 

je meepakt op kamp ook terug 

meekomt, dan schrijf  je best 

overal uw naam in zodat de 

kwijtgeraakte spullen terug bij jou 

terecht komt. Vooral bij het 

uniform is dat belangrijk. Het 

bestek zeker tekenen want dat 

geraakt ook gemakkelijk kwijt. 

 

Een extra handige tip voor de pagadders 

Verpak de kleren per dag in een zakje zodat ze elke dag 

zeker proper ondergoed aandoen. 

 

Handige tip voor iedereen 

Hang aan je valies een touwtje in de kleur van je 

afdeling 

 

Toch nog iets kwijt? 

Dan kan je het ophalen tot en met de 

Knaldag (eind september). Ophalen kan op 

de Chirolokalen 
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Wat blijft er thuis? 
 
Op de vorige pagina hebben we alles overlopen wat je mee moet 
hebben. Alles samengeteld weegt je valies al heel veel. Er zijn een 
aantal dingen die je op kamp zeker niet nodig hebt en die je dus 
thuis kan laten. 

 
 Je GSM, laptop, Nintendo, muziekbox en alles wat daarop 

lijkt heb niet nodig, want je zal toch geen tijd hebben om ze 
te gebruiken. 

 
 We willen zeker nergens achter blijven hangen met een 

armband, ketting of  ring. Dus alles van sierraden kan je 
zeker thuislaten. 

 
 De hond, kat, oma, opa, mama, papa… die kunnen spijtig 

genoeg niet mee op kamp. Maar die zullen zich thuis wel 
amuseren wanneer jij op kamp bent. 

 
 Sigaretten (tabak), alcohol en drugs zijn niet welkom op ons 

kampterrein. 
 

 Onze kokjes maken fantastisch lekker en veel eten. Dus zelf  
moet je geen snoep of  eten meebrengen. 

 
 Chique kleren gaan toch alleen kapot, dus laat deze ook 

maar thuis. 
 

 Je slecht humeur moet je zeker thuislaten! 
 
 

  LET OP (voor de oudste leden): wie we betrappen met alcohol, 
sigaretten, drugs of  wanneer we iemand dronken zien worden de 
ouders opgebeld! 
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Chiro Ecologie 
 

Op Chirokamp slapen, eten en spelen we in de 

natuur. Daarom voorkomen we vervuiling en 

verspilling. Dit is belangrijk om te weten voor je 

vertrekt. Gelukkig hebben we trucjes om goed 

voor het milieu te zorgen! 

 

 We hebben kraantjes met heerlijk drinkwater, 

dus laat plastic flesjes thuis. 

 Voor hygiëne voorzien wij ecologische zeep, 

shampoo en tandpasta 

 Onze koks denken ook mee en maken af  en 

toe een vegetarische maaltijd 
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Slapen in een tent 
 

Na een hele dag lang te trekken door de warme woestijn 

is het enorm belangrijk dat de Señores en Señoritas een 

goede nachtrust hebben, zodat ze er de volgende dag 

weer volop tegenaan kunnen.  

 

Hier zijn enkele tips voor een aangename overnachting: 

 

✔ Een veldbed zorgt ervoor dat je niet tegen de 

koude grond moet slapen, hoog en droog! 

✔ Een extra dekentje over je slaapzak beschermt je 

tegen de extra koude woestijn nachten. 

✔ De Señor(ita)s die soms last hebben van hun rug 

kunnen een matje op het veldbed gebruiken, ook 

erg handig tijdens de siësta. 

✔ Een hoofdkussen is ook zeer belangrijk, we 

willen geen nekpijn krijgen! 
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Veilig op de fiets 

 

Hola, señoras y señores 

 

De zon brandt, de mariachis spelen en ook dit jaar trekt 

onze bijna- oudste groep (Keti’s) met de fiets op kamp! 

Maar opgepast, zelfs de snelste bandido weet: zonder 

voorbereiding haal je het einde van de reis niet! 

 

Zet je schrap voor de GRANDE AVENTURA en zorg dat 

volgende zaken in orde zijn: 

- Reserveband 

- Plakgerief 

- Helm (of sombrero) 

- Fluovest 

- Werkend voor- en achterlicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Viva la bicicleta y vamos al campamento! 
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